
Dank lieve JEROEN WILLEMS (1962-2012) 

 

 

In het leven wordt het ‘verschil’ niet gemaakt door de MENS, dus ook niet door 

de mens als ARTIEST en evenmin door de mens als THEATERKUNSTENAAR, 

maar het verschil wordt enkel en alleen gemaakt door het LEVEN zélf, het leven 

dat niets anders is dan een GEBEUREN, nl. een gebeuren dat zich slechts 

doorheen de mens, doorheen de mens als artiest én doorheen de mens als 

theaterkunstenaar EVOLUEERT en SOFISTICEERT, en daarom ook dat élke 

verdienste voor een ‘verschil’ niet de mens, niet de artiest noch de 

theaterkunstenaar persoonlijk maar enkel en alleen het leven zelf toekomt, 

echter met de wetenschap dat het leven zelf géén ‘verschil’ kent, daar alles en 

iedereen in het leven één en hetzelfde is nl. LEVEN, en LEVEN is alles wat IS! 

JEROEN WILLEMS (1962-2012) was een mens, artiest en theaterkunstenaar, 

door wie het leven z’n ‘verschil’ maakte en dat in de toekomst zal blijven doen, 

dit laatste omdat Jeroen’s leven en werk een groot profetisch karakter hadden, 

waarvan de onbeschrijfelijke schoonheid nog generaties lang zal nawerken – 

Jeroen was de verpersoonlijking van LEVENDE LIEFDE in de KUNST! 

Dank lieve Jeroen! 
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